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KERSTTRADITIE

Eindejaarstraditie op z'n best ...

‘.

Guy BALLET

De Genesis (of ongeveer)

Bij de aanvang der tijden, toen alles nog
niet zo overgereglementeerd was zoals
vandaag, was er volgens een christelijke
legende een enorm dispuut tussen God en
de Duivel. Om het gebied in ruimte en
tiild af te bakenen, waarin beiden zich
konden vinden om te heersen, werd
tussen beide partijen overeen gekomen
dat God zou heersen zolang er groen aan
de bomen zat. De Duivel kreeg het voor
het zeggen als de bomen er kaal bij
zouden staan. Een luistervink, eigenlijk
was het een winterkoninkje, had de
overeenkomst gehoord en dit ondanks de
discretie van de afgelegen plaats waar ze
plaats had. Zowat zoals in hedendaagse
politicke commissies.

Vliegensvlug ging het wvogeltje alles
doorbrieven aan een Vlaamse Gaai die
het, zoals vandaag haar soortgenoten via
de BRTN/VRT, overal in het bos ging
rondbazuinen.

De struiken en bomen hielden
onmiddellijk beraad en enkelen van hen
besloten om altijd groen te blijven om de
Duivel te viug af te zijn. Zo komt het dat
de maretak, de spar, de dennenboom, de
taxus, de hulst, de klimop en de
jeneverbes eeuwig hun bladeren houden
en aldus ook de heerschappij van God
bestendigen. = De Duivel moet zich
tevreden stellen met de kleine pesterijen
van de winter zoals onguur weer en files.

De Grieken

In recentere tijden, bij de Gricken, was de
maretak de magische sleutel tot de
poorten van de onderwereld. Deze
magische sleutel was tevens de toverstaf
van godin Persephone die godin van de
onderwereld was.

Persephone was de dochter van Demeter
en Zeus en werd door Hades geroofd om
zijn gemalin, en dus ook koningin van de
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onderwereld, te worden. Demeter was
hierover =zeer bedroefd en liet de
gewassen niet meer groeien. Heel

Griekenland verdorde... Zeus zocht een
oplossing en het kwam tot een vergelijk:
tijdens de zomer bleef Persephone bij
haar moeder en tijdens de wintermaanden
zou ze bij Hades blijven. Haar toverstaf,
de maretak, was het symbool van het
doorleven en van de geboorte omdat uit
een tak weer twee andere ontspruiten. ..

Maretak

“Au gui, 'an neuf” zeggen onze
zuiderburen, Een zeer oude
nieuwjaarswens die ook in  de

Angelsaksische landen is blijven bestaan.
In het Victoriaanse Engeland was het de
gewoonte om elkaar onder de mistletoe
{bij ons in Vlaanderen maretak, mistel of
vogellijm genaamd) te zoenen. Als
symbool wvan de onsterfelijkheid, de
geboorte en de steeds terugkerende
vruchtbaarheid bracht dat stabiliteit en
geluk met zich mee. En het was handig
meegenomen als men wat schuchterder
was, ..

De maretak kwam vroeger volgens vele
bronnen duidelijk veel noordelijker voor
dan het vandaag het geval is. De
druiden snoeiden de takken van deze
halfparasiet met pouden sikkels. Ook
vandaag wordt de tak in Zuid-Europa
geongst om er lijm mee te maken om
hiermee, op lijmstokken, zangvogels te
vangen. Deze vogels zijn verzot op de
witte besjes die op de vrouwelijke
maretakken tijdens de wintermaanden te
vinden zijn. Via de vogelpoep komen de
zaadjes op de bomen terecht waar ze rond
februari  ontkiemen. De  geliefde
‘gastheer’ voor de maretak is de eik, de
populier en de appelboom. Tegenwoordig
vinden we de maretak in overvloed in
Wallonié of zuidelijker. Bij ons moeten
we al naar een gespecialiseerde winkel. .,
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D¢ kerstman in de
Jarem  negentig.
(document  Coca-
Cola Companyi

N——

Eindejaarsdagen

Eindejaarsdagen worden door velen met
“gemengde” gevoelens bekeken.
Vandaag is de “commercie”. het
economische en dus ook kunstmatige, op
een bewuste wijze in onze omgeving
aanwezig.

Het begint rond aanvang november. Sint-
Maarten en, in het Pajottenland, de
“Gréve™. Figuren uit een vrij ver verleden
die “het delen™ als imago, als symbolisch
beeld, met zich dragen. Denken we maar
aan het verhaal van de Romein Sint-
Martinus die zijn mante! deelde door hem
met zijn zwaard in twee te snijden,
Vroeger begon rond deze tijd de winter.
In de jongere geschiedenis van de
Verenigde Staten, zelf maar 220 jaar
Jong, zijn deze dagen vervangen door het
feest van Halloween. Een feest dat bij
ons weer wordt heringevoerd als de
vervanger voor de versierde bieten die
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hier al eeuwen werden meegedragen in
de stoet die gehouden werd bij het
ontsteken van het Sint-Maartensvuur, Tot
voor kort nog in bijvoorbeeld Kester, en
vandaag nog steeds in Rijmenam of in de
Oostkantons.

Sinterklaas en de kerstsok

De sfeer van het winterse en de feesten
komt er echt in rond Sinterklaas, de
vriendelijke (Turkse!) bisschop die op de
meeste plaatsen Sint-Maarten vervangt.
Sinterklaas redde drie arme zusters van
de prostitutie door ‘s nachts een sok met
geld naar binnen te werpen...De eerste
kerstsok. ..

Wie het fijne wilt weten over deze man
die nooit in Spanje is geweest, moet de
werken van Renaat van der Linden of
Rita Ghesquiére er maar op na lezen; stof
om menige winteravond knus achter de
kachel te kruipen: uw bibliothecaris weet
wel raad mocht je het niet zo dadelijk
vinden.

Ook  Sinterklaas  wordt  vandaag
vervangen. Vandaag is het kerstmannetje
een  samenvoegen van  verschillende
figuren. De heilige van zes december,
“vadertje winter” van de Lappen en
Vikingen, en wat eigenschappen van Pan.
De eerste kerstman liep zoals Pan in
dierenhuiden. Van de Nederlandse
kolonisten in Nieuw Amsterdam (het
huidige New York) kreeg hij de naam
Sinter Claes. Spreek dit uit op zijn
Engels en Santa Claus is er.

Pompoenen zijn ronder dan bieten: Santa

Claus, of het kerstmannetje, is ook
duidelijk ronder dan onze heilige.
Vermoedelijk teveel Coca-Cola

gedronken toen hij zijn wit paard voor
acht rendieren inwisselde en met derze
trekdieren door het verre noorden trok. ..
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Kerststronk eten 1

Een mooie kersikaart
ong toegestird
varuit Preuag. In Limburg kenmerkte de periode rond

de jaarwende zich  vroeger tot
familiebijeenkomsten waar al eens
boekweitkoeken, al dan niet met spek en
~ siroop, gebakken en verorberd weren.
Ook bijna volledig verdwenen, tenzij je
in Maaseik terecht komt. In “De
Posthoorn™ bakt Isabelle Kraewinkels de
koeken nog zoals sinds mensenheugenis
werd gedaan. ..
In Brabant en Antwerpen kwam de
familie ook al bijeen, ging men eveneens
naar de middernachtmis, en werd er naast
een stevige borrel dikwijls een kaartje
gelegd in een gemoedelijke familiale
sfeer. Later op de nacht en ook later in
de nacht van Oudejaar werd de jenever al
eens aangelengd... geen kat die het nog
merkte. In Vlaanderen was het de
gewoonte om  levens een  mooie
kerststronk te bakken en deze mooi te
versieren.
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Kerstboom

De echte intrede van de kersthoom heeft
zich in onze streken pas voorgedaan bij
de vorige eeuwwisseling. Hier en daar
bestond het gebruik reeds zoals bij onze
oosterburen. Dezen brachten het mee
naar hier tijdens de aanvang van deze
ecUW.

Natuurlijke branden door bijvoorbeeld
blikseminslagen boezemden onze verre
voorouders angst in.  Zelf vuur maken
ging nog niet en voor de toorn van de
Goden had men angst. Eens men zelf
vuur kon maken of bewaren, schonk men
dit, steeds rond dezelfde periode, terug
aan de goden door een boom in brand te
steken. Volgens de overlevering zou dit
haast steeds een eik geweest zijn.
Missionaris Sint-Bonifacius (VIIle eeuw)
zou dit gebruik tevergeefs hebben willen
uitroeien. Dan maar van de nood een
deugd gemaakt en in plaats van de eik
een den in de fik gestoken...De
dennenboom, of spar, had een
drichoeksvorm en zou de Heilige
Drievuldigheid symboliseren.
Qorspronkelijk stamt het
kerstboomgebruik uit de Elzas vanwaar
het, via Duitsland, naar ons overwaaide.

Kerstkrans

De krans die we sedert zowat een
kwarteeuw meer en meer op deuren en in
woonvertrekken aantreffen, stamt uit de
aanvang van onze jaartelling. Bij de
Romeinen was Strenia de Godin van de
gezondheid. Net zoals wij elkaar bij de
aanvang van het jaar een goede
gezondheid toewensen, schonken
Romeinen elkaar Strenae, kransen van
geweven  takken,  tijdens  hun
nieuwjaarsviering. Diegenen die zulke
krans ontvingen, hingen deze aan hun
voordeur, zodat iedereen kon zien dat
iemand hem of haar een goede
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O " Vlaemschen Patacon”.
Versteringsmedallion voor
kerststronken in de
negenticnde EEUW,
(Verzameling Heemkundipe
Kring van Gooik)

*h

gezondheid toewenste. Wij spelen
tegenwoordig meer op veilig en maken of
kopen deze kransen zelf.

Kerststronk 2

Joelende kinderen zijn fijn en ook wij
Joelen wel eens als we vrolijk of
vitbundig zijn. Het vroegere winterfeest
noemde men ook Joelfeest en duurde
zowat twaalf dagen. Het was een
vruchtbaarheidsfeest dat te vergelijken is
met het midwinterfeest, het feest dat
samenvalt met het eerste lengen van de
dagen.

Het brandende boomritueel waar we het
reeds eerder over hadden, droeg, al dan
niet door een wat overdadig drankgebruik
om de frisse temperaturen te lijf te gaan,
heel wat risico’s met zich mee. Daarom
werd er in de open haard of op de
vuurplaats een  enorme  houtblok
verbrand. Dit blok eikenhout diende
evenveel dagen te branden als het feest
lang was. De overblijvende asse had
bijzondere eigenschappen. Zo zou dit het
huis  beschermen tegen negatieve
invioeden zoals geesten en natuurlijke
elementen zoals de bliksem. Later werd
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tijdens het Joelfeest, Kerstmis, ook dit
symbool vervangen en ditmaal door
gebak, dikwijls met ‘créme au beurre’ , in
de vorm wvan een boomstronk. De
kerststronk van bij ons, “Biiche de Nogl”
in Brussel, is momenteel versierd met
paddestoelen,  hulstblaadjes,  reeén-
beeldjes en, als christelijk symbool, een
‘kindekenjezus’  in  suikergoed. Als
symbool van de geboorte... Er is niets
mieuws onder de zon.

Patakon

In  Vlaanderen werd de kersttronk
versierd met een patakon,

Voor kort kwam een vreemd voorwerp
bij ons terecht. Het was uit de
nalatenschap van wijlen Paul Rock,
voormalig ~ Kabinetschef  van  het
Ministeric van Onderwijs en tevens
gedurende  lange  tijd  Algemeen
Voorzitter van het VVF, de Vlaamse
Vereniging voor Familieckunde. Door
zijn interesse en engagement voor alles
wat maar iets met Vlaamse volkscultuur
te maken had, was het kleinood door hem
bewaard.

Gentenaar Jan Bauwens weet heel wat
over deze sierstukken en vertelde ons wat
volgt over de “Vlaemschen Patakon™.
Meer dan 200 jaar geleden - toen
kinderen nog niet zo verwend waren als
nu- placht men in Viaanderen bij diverse
feestgelegenheden van de wintertijd (die
voor velen al op 11 november begonnen,
met Sint-Maarten), grote koeken en
taarten te bakken en deze te versieren met
een meestal rond schild vit pijpaarde of
gips. Die schilden vertoonden een
beschilderd reliéffiguurtje en gaven aan
het gebak een heel plezierig en feestelijk
uitzicht. In beide Vlaanderen noemde
men dit sierstuk “een patakon”, dat was
de zilveren munt die in de zeventiende en
achttiende eeuw in de Nederlanden
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Kerstplaat 1989 gemaakt
door  Royal  Porcelain
(Kopenhagen,
Denemarken), De schotel
stelt een historisch decor
voor met een gezellige
Jamifiale toeis. Kinderen
schaatsen op  het  waler
rond de wallen van de stad
Kopenhagen dewelke in de
periode van Koning
Christian IV in  de
zeventiende ECHW
heraangelegd werden. Een
perfecte  harmonie  tussen
kersttraditie,  menselijke
waarden en geschiedenis,
fdacument Guy Baller)

‘.

ganghaar was geweest. Elders sprak men
van schildekens, manen of soms printen.

Waar dat gebruik, om de feesttaart nog
verder op te smukken, vandaan komt,
valt moeilijk te achterhalen. Zowel
“patakon™ als “schild” duiden op een
muntstuk, welnu geldstukken werden en
worden soms nog in bepaalde koeken
ingebakken zoals een threepence in de
traditionele Christmaspudding of een
zilverstukje in de Duitse Lebkuchen.
Anderzijds werden muntstukken ook op
broden en koeken gebakken, alleszins tot
voor de Eerste Wereldoorlog.

Het gebruik schijnt overigens reeds bij de
Romeinen in zwang te zijn geweest. Het
is best denkbaar dat armere lieden, die
geen patakon of schild konden
meegeven, voor deze een namaakstuk
onderschoven hebben, al blijft dit alles
maar een veronderstelling.

Hoe dan ook, deze plezierige
versieringen van de kersttijdkoeken
waren het werk wvan Vlaamse

ambachtslieden, die ze bakten in ovens :
daarop werden ze tot gloeiens toe
doorwarmd en nadien geleidelijk
afgekoeld. Daarop werden ze met de
hand beschilderd. Reeksgewijze: eerst al
het groen, dan al het rood enz.. Enkele
namen van deze thuisproducenten zijn
ons nog bekend.

De patakon die wij in ons bezit hebben
komt hoogstwaarschijnlijk van Frans
Merlé, een Gentenaar die dergelijke
patakons moet gebakken hebben vanaf
zowat 1850. Enkele motieven van hem
zijn bekend, waaronder de reeks van dit
exemplaar. De reeks omvat negen
motieven: de “Oostenrijkse Generaal”, de
jager met de hoorn, de ruiter bij zijn
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paard, de twee bereden soldaten, de drie
koorddansende meisjes, het huisje met de
twee boertjes, de trein, het herderinnetje,
de herder. ..

Kerstplaten

In de streek waar Kerstmis nog steeds
Jule genoemd wordt, wordt jaarlijks in de
periode rond de kerstdagen een vervanger
van de Vlaamse patakon uitgegeven.
Twee porceleinfabrieken in Denemarken,
namelijk Bing & Grdndahl en Royal
Copenhagen, geven sedert het begin van
de twintigste eeuw jaarlijks een
kerstteljoortje uit van zowat 18cm
doorsnede. Deze platen zijn in
handgeschilderd diepblauw hardporcelein
en worden in de wereld gretig verzameld
omdat de thema’s zeer smaakvol een
kersttafereel voorstellen, maar ook, en
niet in het minst, omdat ze slechts
gekocht Kunnen worden tijdens een zeer
korte jaarlijkse periode, waarna ook de
aanmaakmatrijzen vernietigd worden.
Schoteltjes uit de oorlogsjaren kosten
vandaag gemakkelijk 50.000 frank.
Splinterverse, als ze vallen, tegen de
drieduizend. ..
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Kussen onder e mareiak
brengt  peluk  ftekening
farry Timbra)

De kersiman verplaatst
zich door de poolnacht
mei  een arreslee
getrokken  door  achr
fhier 4} rendieren
{document WH Smirh,
LK)

" A 4

Kerstbollen

Ook in Beieren (van de paasklokken)
wordt er tijdens de eindejaarsperiode een
aardig potje gedronken. Tot in de vorige
eeuw versierden de mensen in grote
delen van Europa de bomen met repen
stof of beschilderde stenen omdat de
boomgeesten anders op de dool zouden
geraken als de bladeren gevallen waren.
Toen de bomen in huis werden gehaald
bleef dit gebruik bestaan tot rond 1870,
In Bohemen (en Beieren) ontstonden toen
de befaamde kerstbollen.

De lokale glasblazers waren in het begin
van de negentiende ecuw door het harde
(en warme) werk, en in grotere mate door
een overdadig drankgebruik, wedstrijden
glasblazen gaan houden en bliezen glazen
‘bellen’. De glazen bollen werden (wat
moest men ermee?) maar verkocht als
“geestballen™ om in de opening van het
huis te hangen en aldus het “Boze Oog”
buiten te houden. Het Boze Oog kan niet
tegen zijn spicgelbeeld...

In de tweede helft van de negentiende
ecuw maakte men kleinere ballen die ten-
slotte in de kerstboom terecht kwamen.
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Driekoningen

Het laatste feest dat de eindejaars- en
nieuwjaarsdagen afsluit is Drickoningen.
De dertiende dag na Kerstmis kwamen
drie wijzen, de zestigjarige Melchior, de
veertigjarige donkerhuidige Balthasar en
de twintigjarige Caspar uit het ‘verre
oosten’.  Alle drie hadden ze een
vreemde ster gezien en volgden deze. In
Judea kwamen ze elkaar tegen. De
plaatselijke vorst, Herodes, was niet zo
opgetogen toen hij de reden van hun
bezoek vernam. Toen de wijzen van
diens plannen hoorden werden ze heel
discreet en gingen, na het bezoek aan de
stal te Bethlehem, terug naar huis,
Melchior naar Europa, Caspar naar
Afrika en Balthasar naar Azié.

Heel lang bewaarde men in
Constantinopel drie skeletten waarvan
men beweerde dat ze van de “drie
koningen”, de drie wijzen, waren. Legers
hebben de skeletten naar Italig
meegenomen (een lokale economische
‘specialiteit’) waar ze lang in de Dom
van Milaan werden bewaard. Later

hebben Duitse legers de drie skeletten
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meegeroofd en ondergebracht in de Dom
van Keulen. De katholieke kerk vertelde
dat wic de skeletten kon aanraken
beschermd werd tegen de gevaren op de
weg  (Adac-assistance-avant-la-lettre).
Ook waren er in Keulen
driekoningenbriefjes te koop die de
bedevaarders in hun klederen konden
naaien om aldus gespaard te blijven van
hondsdolheid.

Rond drickoningen was er heel wat
bijgeloof. Zo moest het kersthrood
volledig opgegeten zijn. anders kreeg
men ongeluk.  Ook was algemeen
geweten dat tijdens de nacht wvan
driekoningen de dieren konden spreken.
De ramen en deuren van de woningen

werden open gezet om het geluk de kans
te geven binnen te komen (waaien).

Ook water, dat om middernacht geschept
werd,  beschermde tegen  ziekten
gedurende zeven jaar.

Rijkere mensen bakten koeken, de
bonenkoek. De dag na driekoningen
gingen de armere mensen (en niet enkel
de kinderen zoals vandaag) de straat op
om luidkeels een stuk koek te vragen. Dit
stuk koek heette het “godsdeel”. Dit
gebruik eindigde pas rond de helft van de
twintigste eeuw in de provincies Noord-
en Zuid-Holland. Nu gaan kinderen van
deur tot deur om wat geld of snoep bijeen
te zingen. En als ze veel bijeen gehaald
hebben zullen ze wel joelen...

De drie koningen symboliseerden
de wiishetd en erkenning ven de
drie pekende werelddelen bif het
begin  van onze joartelling.
{document Vaolksmuziekgilde
Cronik)
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ZLaterdag 3 januari 1998
vanaf 20 unr

3 kom‘ngenbal

mel POLKA GALOP
in zaal Nienw Jagershof te Kester

Toegang 150 fr.

IEDEREEN WELKOM !

CREAMEEATIN PORCIMCRMECHLOE, DORPSSTRT 67, FTS5 CIMRK, T7T 8045 LII0I8
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DE KONING EN DE GOOIKENAREN

Fen “kerstverhaal”

\ 4

Veerle MAEBE

Nog even wachten, dan is het kerstmis, en zal er weer vrede zijn op aarde voor alle
mensen van goede wil. © tIs de tijd waarin alle lichten en kaarsen branden, de tijd van
verwachtingsvolle stralende kinderogen. van versierde dennenbomen en
geheimzinnige verpakte cadeautjes, van gevulde kalkoenen en oude Franse wijnen.

“ t Is de periode die mij weemoedig stemt en waarin ik dikwijls terug denk aan
“vroeger' toen het leven niet werd beheerst door computers, draadloze telefoons,
faxtoestellen en strakke tijdschema’s. Toen de mensen ‘s avonds nog gezellig rond de
Leuvense stoof zaten en luisterden naar vertellingen over reuzen en dwergen, heksen
en goede feeén, koningen en ridders, elfjes en spoken.

Ocok zin om de drukte te ontlopen, even uit te blazen en de kerstvrede te voelen? Kom
dan gerust mee rond het vuur zitten, er is plaats genoeg, dan zal ik ook u het verhaal
vertellen, het verhaal over ‘de koning en de Gooikenaren ...

Er leefde eens een koning die zo veel bezittingen had, dat hij het einde van zijn
rijkdom niet kende. Zijn paleis telde tweeduizend kamers en elke dag verbleef de
koning in een ander vertrek. Het duurde dan ook meer dan vijf jaar vooraleer hij weer
terug in de eerste kamer kwam. Hoe die er uitzag was hij tegen die tijd al lang
vergeten en zo kon hij opnieuw genieten van al het moois dat er stond. De vioeren
waren bedekt met handgeknoopte, duimdikke Perzische tapijten, aan de plafonds
hingen er manshoge Venetiaanse kroonluchters, de meubelen waren stuk voor stuk
antieke kunstwerken, er hingen enkel gesigneerde schilderijen van grootmeesters. De
gordijnen waren vervaardigd uit ragfijne Brugse kant en overal geurden er enorme
ruikers orchideeén in de Ming vazen. Maar het knapst van al was de gouden geul die
het hele paleis doorkruiste, en door dewelke er dag en nacht sprankelende champagne
stroomde.

Naast de gouden geul stonden er glazen, geslepen uit het zuiverste Boheems krisial,
zodai de koning op elk willekeurig moment zijn dorst kon lessen, Op de tafels pronkten
er gegraveerde zilveren dienbladen beladen met exotische lekkernijen en als hij aan
de met parels bestikie belkoord trok, verschenen er wit het niets lakeien, die hem op
zifn wenken bedienden. “Wai ben ik rijk” dacht de koning, “en wat ben ik gelukkig !~
en hélemaal onjuist was deze gedachte niel.

Doch op een dag voelde de koning zich onwel. Hij ok de brokaten sprei van zijn
praalbed, kroop tussen de satijnen lakens en voelde zijn krachten afnemen. De
hofarts werd er bif geroepen en na de koning onderzocht te hebben, verkondigde hif
op bedenkelijke toon : “Majesteir, U moet weg." “Weg? Hoe weg ? " vroeg de koning
verbaasd en enigszins geérgerd. U moet naar buiien,” besliste de hofarts, “de frisse
lucht in !

En zo geschiedde het, dat de vergulde koets, getrokken door zes wilte Arabische
hengsten, werd voorgereden. De koning kreeg de hermelijmen mantel over de
schouders gelegd en hij zette zijn fonkelende kroon op, die bezet was met robijnen en
smaragden. De paarden, die nooit beweging hadden, waren dartel en uitgelaten als
veulens in de meimaand, en de koning genoot met volle teugen van de wilde rit.
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“Viugger ! viugger !!" brulde hij, terwijl hif met zijn diamanten staf tegen de wand
van de koets bonkte. De koetsier gaf de hengsten de vrije teugel en ze stoven weg.

Het ging er steeds uithundiger aan toe, tot daar, waar de weg een vervaarlijke
kromming vertoonde, het rijtuig kantelde en omsloeg. De koning werd brutaal
weggeslingerd. Hij vioog een heel eind door de lucht, smakte met een klap tegen de
grond, rolde van een berghelling en bleef tenslotre versuft en als een geslagen hond
tussen de bomen liggen. Toen hij weer bij zijn positieven kwam was hij nog altijd
alleen, zodat hij verplicht was zijn koninklijke benen te gebruiken en zich op weg te
begeven.

Het schemerde al, toen hij eindelijk cen boerderij in het vredige landschap zag liggen.
Hij wankelde over het binnenplein, duwde de dewr van het woonhuis open en beval,
witgeput en bezweet : “Geef mif eten, drinken en een slaapplaats ! De boer, die hem
ietwat spottend bekeek, vroeg lichtelijk geamuseerd : “Zeg flierefluiter, gij denkt zeker
dat ge de koning zijt ? Ga uw roes maar uitslapen in de schuur, morgen zien we wel
verder. ”

Aldus kwam de koning in de voorraadschuwr terecht. Hij zonk weg in het malse hooi
en een heerlijke zomergewr omringde hem.

" Potverdorie,” dacht hij, niet zonder venijn en met toenemende bewondering, “deze
man zijn slaapkamer is waarlijk ruimer dan de mijne, zijn matras is zachter dan mijn
donsdeken en zijn parfum is lieflijker dan dat van mijn exclusief rozenextract.

Voor het eerst in zijn leven was hij echt moe en hij viel vrijwel onmiddellijk in slaap.
De voigende morgen voelde hij zich uitgerust en monter als nooit tevoren. * ‘'t Is tijd
voor mijn schuimbad met lavendel en amandelolie,” meende de koning. maar de
boer, die hem op het erf opwachite, verwees hem simpelweg naar de pomp. Het water
was fris en koel en de koning voelde zich opmerkelijk verkwikt en vol bruisende
energie. “Waar ben ik " informeerde hij, “en waar wordt mijn ontbijt geserveerd ? "
“re zijt hier in Gooik,™ aniwoordde de boer, “en ma ‘t ochtendwerk kunt ge een
hoterham krijgen.”

Zo belandde de koning tussen de koeien waar hij de boer hielp bij het melken, het
voederen en het uitmesten van de stal. Toen men hem na de arbeid een boterham met
spek aanbood, had hif nooit smakelijker gegeten.

Ondertussen hadden de andere Gooikenaren lucht gekregen van het eigenaardige
voorval. Zij kwamen de vreemde vogel aanschouwen en schaarden zich rond de
koning. Deze verielde vol brio over zijn paleis, zifn bedienden en zijn goud, maar de
burgemeester, die in alle haast kwam aangesneld, haalde de schouders op en grapte :
“Als de drank zit in de man, dan zit de wijsheid in de kan ! Om deze opmerking werd
hartelijk gelachen en op die manier werd de hele kwestie met een knipoog opgelost.
De koning verbleef vele dagen op de hofstede en .. was gelukkiger dan ooit.
Gedurende heel die tijd stond het paleis in rep en roer. Het leger was ingezet en alom
werden er soldaten witgezonden om de vermiste koning op te sporen, want na het
ongeval had men enkel zijn mantel en kroon teruggevonden.

En zo gebeurde het dat op een dag, een soldaal, de koning meende te herkennen
vermomd als boerenknecht. Heimelijk hopend op het  ereteken voor ‘speciale
verdiensten’, spoedde hij zich naar het crisiscentrum en bracht er verslag wit. Dit had
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tot gevolg dat de voliallige regering, bijgestaan door de koninklijke wacht,
geschrokken en vol ongeloof naar Gooik vertrok. Daar aangekomen riep de kolonel :

“Greef achr ! Dit is de koning /! De ministers bogen diep, de soldaten salueerden en
de Gooikenaren keken beschaamd naar de grond.

“"Vergeef ons, Sire, " stamelden zij verlegen, "wij zijn maar arme mensen. *

“Arme mensen ?!" herhaalde de koning met overslaande stem, “maar neen, jullie
zifn rijk! rijk! rijk!" De Gooikenaren bekeken mekaar vertwijfeld. “Kifk toch, ” zei
de konming, “het koren op de akkers lijkt wel goud, het gras van de weilanden is
zachter dan mijn hele tapijtencollectie samen. De zon warmt mij beter dan alle
haardvuren uit het paleis, de sterrenhemel s prachtiger dan mijn befaamde
kroonluchiers. Langs wegels en paden groeien er wilde bloemen en kruidige planten,
heviger en schoner dan de orchideeén in mijn beroemde serres. De warme melk
schuimi in mijn kroes en smaakt milder dan de duurste champagne, de fruithomen
kunnen hun vracht haast niet meer dragen en hun vruchten zijn zoeter en sappiger dan
de lekkernijen op mijn zilveren dienbladen. De gronden zijn hier uitgestrekt en
heuvelachtig, nooil saai, nooit alledaags, alles is hier afwisselend en verrassend.
Neen, hier wil ik nooit meer vandaan ! besloot hij vol koppige vastberadenheid.
“Kom, kom, Majesteit,” suste de premier, buigend en vals glimlachend. “Neen !
schreeuwde de koning bitter en kwaad, * jullie buigen enkel voor mij omdat ik de
koning ben. Deze mensen zijn mifn vrienden, zij hebben mij leren leven. Zelfs de
dieren houden van mij, niet om ‘wie’ ik ben , maar om ‘wat’ ik ben. Als ik de paarden
over hun zijdezachte flanken streel, leggen ze vol vertrouwen hun hoofd op mijn
schouder. Als ik de koeien tussen de horens krab, duwen ze hun vochtige neus tegen
mijn arm. Als de hond mif ziet, komi hij blijgemoed naar me toe, liki mijn hand en legt
zich aan mijn voeten. Als ik de kat aanhaal begint ze te spinnen : al dif is echie
erkenning, al het andere is slechts geveinsd en doordacht!”

“Sire, Sire, het protocol ..."" kreunden de ministers in koor. “Niemand,” sprak de
koning streng, ' kan mij dwingen Gooik te verlaten. Mijn wil is wet I

Maar ook de koninklijke macht heeft zijn grenzen en de koning werd onder dwang en
met tranen in de ogen meegevoerd naar het paleis. Hijf werd er ziek van heimwee en
tenslotte moest hij het bed houden. “Ik verlang zo naar Gooik ..." prevelde hij
vooridurend, tot hij moe en uitgeblust voorgoed de ogen sloot. Het hele land was in
diepe rouw gedompeld en allen treurden om het verlies van nm koning.

Maar mocht je oovit, tijdens de heilige kerstmachi, door Gooik wandelen, schrik dan
niet als je een duistere schim meent te zien. Weet dan, dat het de koning is, die naar
zijn geliefde Gooik terugkeert en bedenk dan hoe rijk je wel bent ! '
En het traditionele varkentje met de lange snuit, dat altijd trouw ten tonele verschijnt
op het einde van een verhaal, mag nu rustig thuis blijven, want dit sprookje zal nooit
eindigen.

Er zullen altijd rijke Gooikenaren blijven bestaan en ik wens ze allen een vreugdevol
en een zalig kerstfeest toe !
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Een tekening uit het einde van de twintigste eeuw plaatst de drie wijzen verkeerd in
een Noord-Afrikaanse omgeving, (document Guy Ballet)
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